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Zingen: Intochtslied 601: 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen  
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één, en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

 
Votum en groet  
 
Drempelgebed 
 

 
Zingen: Lied 601: 3 Licht dat ons aanstoot  
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

 
Kyriegebed meteen na ‘Zo bidden wij’:  
Zingen:  Neem mij aan zoals ben, zuiver uit wie ik zal zijn,  
  druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij (mel. 833)   
 

 
Inleiding op de dienst  
 

 
Zingen: Lied 536:1  
1 Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
 de tien geboden en de veertig slagen, 
 dit hele leven dat geen leven is. 
 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing Mattheüs 4: 1-4 
 
Uitleg 
 
 
 



Zingen: Lied 539:1 en 2 
1 Jezus, diep in de woestijn, 2 Veertig dagen zonder brood, 
 eenzaam en vol vragen,  Hij is niet bezweken 
 voerde daar een zware strijd  –  ook al was de honger groot – 
 veertig lange dagen.  voor zijn tegenspreker. 
 

 
Lezing Mattheüs 4: 5-7  
 
Uitleg 
 
Luisterlied Doubt: https://youtu.be/Egn9GEVEtL4 
 

Talk is cheap, show me what you believe 
What do you make of such a violent history 
A poster reads, "Heaven waits, sign up for guarantees" 
 
I'm pretty sure there's no such thing as certainty 
I suppose faith and doubt are two sides of the same coin 
 
In this mystery 
 
[Chorus] 
Who are we to question? 
Who are we to answer? 
Like it's a matter of heads or tails 
I don't wanna lose this 
And I don't want to forget 
There could be magic behind the veil 
Beyond perception 
Poor signal lost in translation 
There could be something there 
 
 
What do we know about the heavens and below? 
We're only kids trying on our parents' clothes 
 
We've got their mess and we'll make some of our own 
 
But in the end we belong to a lineage of lost souls 
 
As the coin flips, we just can't help it 
We'll always predict how it all unfolds 
 
[Chorus] 
Who are we to question? 
Who are we to answer? 
Like it's a matter of heads or tails 
I don't wanna lose this 
And I don't want to forget 
There could be magic behind the veil 
2x 
 
[Outro] 
Like the secret ingredient in some sacred recipe 
As it turns out, my unholy doubt is the very thing 
That helps me believe 

Gepraat is goedkoop, laat me zien wat je gelooft.  
Wat maak je van zo’n gewelddadig verleden?  
Een poster zegt: ‘de hemel wacht, meld je aan voor 
garanties’.  
Ik weet vrij zeker dat er geen zekerheid is, 
ik neem aan dat geloof en twijfel twee kanten zijn van 
dezelfde munt,  
in dit mysterie. 
 
[Refrein] 
Wie zijn wij om te vragen? 
Wie zijn wij om te antwoorden? 
Alsof het gaat om kop of munt. 
Ik wil dit niet kwijt 
En ik wil niet vergeten 
Dat er magie kan zijn achter de sluier 
Achter aannames 
Een slecht bereik verloren in vertaling 
Er zou daar iets kunnen zijn. 
 
 
Wat weten we over de hemel en daaronder? 
We zijn maar kinderen die de kleren van hun ouders 
aanpassen. 
We hebben hun rotzooi en we zullen onze eigen troep 
maken. 
Maar uiteindelijk behoren we tot een lijn van verloren 
zielen. 
Kop of munt, kunnen we dat niet helpen. 
We zullen altijd voorspellen hoe het zal gaan. 
 
Refrein 
Wie zijn wij om te vragen? 
Wie zijn wij om te antwoorden? 
Alsof het gaat om kop of munt. 
Ik wil dit niet kwijt 
En ik wil niet vergeten 
Dat er magie kan zijn achter de sluier 
2x 
 
As het geheime ingrediënt in een geheim recept.  
Als blijkt dat mijn onheilige twijfel is precies datgene 
is 
Dat me helpt te geloven. 

https://youtu.be/Egn9GEVEtL4


Schriftlezing: Mattheüs 4: 8-10 
 
Interview 
 

Zingen:  Lied 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon: 1 en 2 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon. 

Ik danste de dans van de sterren, maan en zon. 
De golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt, danste mee. 
Refrein: 
Dans dans en doe maar mee met mij 
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij, 
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
 

2. De dans werd vergeten hen het ritme verstoord. 
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Bethlehem zette de dans weer in. 
Refrein: 
Dans dans en doe maar mee met mij 
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij, 
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
 

 
Schriftlezing: Mattheüs 4: 11 
 
Gesprek 
 

Mozaïek 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte  
  
Zingen: Slotlied 538 Een mens te zijn op aarde: 1, 2 en 4 

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,                                                                                                           
is leven van de woorden,  
die opgeschreven staan                                                                                               
en net als Jezus worden,  
die ’t ons heeft voorgedaan 
 

2. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,                                                                                                   
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,                                                                                           
een levende een dode,  
een mens in wind en vuur. 
 



4. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
dat is de Geest aanvaarden,  
die naar het leven leidt;                                                                                          
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,                                                                                       
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan 

 
 
Zegen, afgesloten met driemaal gezongen amen.  
 
Gezongen amen 431c 
 
 

 


